
 
 

      

Datum: 16 december 2025 Kerstmiddag 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

            

Deze middag ging het verhaal over: De Zaligmaker Die geboren is.  

In Jeruzalem staat de grote, mooie tempel, het huis van God. Iedere dag worden daar offers gebracht aan 

God. Er wordt geld aan de priester gegeven en mensen hebben een lam en een duif bij zich om die te laten 

offeren. Hiermee danken ze God. Kijk, daar komen Jozef en Maria aan, met de Heere Jezus in haar armen. 

Ook zij hebben offerdieren meegenomen, twee duifjes. Een lam kon Jozef niet betalen daar hadden ze niet 

genoeg geld voor. Toch hebben ze eigenlijk wel een lam bij zich. Kijk maar, Maria draagt het in haar armen. 

Het is de Heere Jezus. Die wordt ook vaak een lam genoemd: het Lam van God. Hij zal gaan sterven voor 

Zijn kinderen en de straf voor hun zonden dragen. De priester neemt de duiven van Jozef en offert ze. Maar 

kijk eens, wie komt daar aan? Het is Simeon die heel vaak in de tempel komt. Een oude man die de Heere 

liefheeft. Voordat hij gaat sterven zal hij Jezus zien, dat had God hem beloofd. Simeon gaat graag naar de 

tempel want daar woont God. God zegt in zijn hart dat hij nú naar de tempel moet gaan. Er is zo’n groot 

verlangen in zijn hart. Hij ziet de priester, het altaar en Jozef en Maria met het Kindje en ineens weet hij 

Wie dit Kindje is. Hij steekt zijn oude handen bevend uit en neemt het Kindje in zijn armen. Nu voelt hij het 

in zijn armen, wat is hij blij, het Kindje waar hij zo lang op heeft gewacht. Zijn Verlosser is gekomen en nu 

kan hij sterven: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien’. God had het hem beloofd en nu ziet hij het. Weet 

je wat hij nog meer zei? Dat heel veel mensen bekeerd zullen worden, een nieuw hart zullen krijgen. Ook 

heidenen uit vreemde, verre landen. Hij geeft het Kindje weer aan Maria. Maar kijk nog eens goed. 

Langzaam en stil komt er een oude vrouw dichtbij, dat is Anna, een weduwe. Iedereen kent haar wel want 

zij is elke dag in de tempel en leeft dichtbij God. Ook zij verlangde al jaren naar de komst van dit Kindje en 

nu mag zij Hem ook zien met haar eigen ogen. Grote blijdschap komt in haar hart. Zij gaat haar vrienden in 

Jeruzalem vertellen dat ze Hem gezien heeft, Die ook zij al zo lang verwacht heeft. 

 
De leertekst is: Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Lukas 2: 30 
 

Opdracht: Zet het nummer van de zin onder het juiste plaatje. 

1. Het voelen van Jezus handen en Zijn ontferming. 2. De dood van Lazarus, dure zalf van Maria. 3. De wonderlijke 

visvangst, aankondiging van Zacharia. 4. De regenboog. 5. Het proeven van de paasmaaltijd.  

6. Jezus zegent de kinderen, blinde man. 7. Het ruiken van verschillende geuren. 8. Het zien van Gods trouw. 

9. Het paaslam. 10. Het horen van Gods stem. 

 

         
____+____  ____+____  ____+____  ____+____  ____+____ 

 

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (14 januari 2026) inlevert op de club, dan krijg je een 

extra spaarpunt!  

Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt! 


